STAVEREN, DOOPSGEZINDE KERK

Al vanaf het midden van de 16% eeuw bestaat er een Doopsgezinde Gemeente in Staveren. Het oude
kerkje - de Vermaning - bevond zich geheel aan het zuideinde van de stad. In 1815 werd, ter vervanging
van het oude bouwvallig geworden kerkje, een nieuwe Vermaning gebouwd in het midden van de stad.
Dit nog bestaande kerkje is van een intieme eenvoud. Opvallend in het interieur zijn de fraaie koperen
zesarmige kronen, in 1746 geschonken aan de Vermaning.

Het orgel is gebouwd door Bakker en Timmenga en heeft de volgende dispositie:

Prestant 8', Viola di Gamba 8', Holpijp 8', Octaaf 4', Gemshoorn 2'.
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