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Voor u ligt de wintereditie van de St. 
Joris. De redactie was bezig de copy 
voor dit nummer te verzamelen terwijl 
het sinterklaasfeest (wel of niet met 
zwarte pieten) nog moest komen.
Gevolgd door “de gezelligste tijd van 
het jaar”, de tijd rond kerst en oud 
en nieuw. De winkels liggen al weer 
vol spullen om onze huizen gezellig te 
maken en we kunnen nu al de spullen 
kopen die we willen eten tijdens ons 
kerstdiner. 

Dit is schril contrast met alle ellende in 
de wereld. De ene terreurdreiging na 
de andere, miljoenen mensen die op 
de vlucht zijn.
Dit zijn de grote wereld problemen 
waar wij in ons kleine dorp tot nu toe 
ver van verwijderd zijn.

Toch zijn er ook in ons dorp genoeg 
zaken die spelen. Jaap Miedema 
heeft hier een prachtig stuk over ge
schreven wat u verderop in dit blad 
kunt lezen.

Mocht u zelf ook eens iets willen schrij
ven, hebt u een mooi gedicht of een 
recept of iets anders dat u de moeite 
waard vindt om te delen met de in
woners van Oosterbierum, schroom 
niet om een mailtje te sturen en wie 
weet staat het de volgende keer in 
de Sint Joris.

Het mailadres: 
sintjoris@oosterbierum.info

Wij wensen u voor nu alvast veel lees
plezier!

Van de redactie

Redactie:
Nynke Koopmans 
Betty de Vries 
Hester Andringa
Sara Mulder

Vormgeving:
Terp 10 Communicatie
www.terp10.nl

Cover foto:
Betty de Vries

Heeft u een nieuwtje voor ons of wilt u ook adverteren?

Mail dan naar: sintjoris@oosterbierum.info of bel naar 0518 – 481 076. Mocht u de 
Sint Joris financieel willen steunen dan kan dat door een bijdrage over te maken 
op IBAN: NL88 RABO 0325 5602 50.

Colofon
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Na de laatste jaarvergadering in april 
is het bestuur van Dorpsbelang uitge
breid tot negen mannen en vrouwen. 
Dat werkt erg prettig. De taken kun
nen nu over meer mensen worden 
verdeeld, en dat maakt het werk een 
stuk eenvoudiger. Zeker ook omdat 
daarnaast een heleboel anderen ons 
voor langere of korte tijd bij projecten 
ondersteunen. Afgelopen maanden 
konden we zo tal van zaken oppak
ken.
Zo deed Oosterbierum mee aan  
Samen Fryslân schoon (dank aan 
de jeugdclubs en Tiny Bergsma!), 

werkt een kleine groep vrijwilligers 
aan een nieuwe Dorpsvisie, werkt 
een groep aan een duurzaamheids
project waarbij we zonnepanelen op 
de Flambou willen leggen, zijn we – 
stap voor stap – trimtoestellen langs 
de schelpenpaadjes aan het plaat
sen, begint een flinke werkgroep vrij
willigers (met daarin veel jongeren!) 
aan de organisatie van de Slachte
marathon 2016, tekende Dorpsbe
lang protest aan bij de gemeente om 
het fonds voor de ontwikkeling van 
de dorpen van Franekeradeel uit te 
kleden, houdt Dorpsbelang de vinger 

Terugkijken en vooruitzien

Naomi en Gaby halen afval uit de sloot
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aan de pols bij om bij de herindeling 
van de nieuwe gemeente te zorgen 
dat de dorpen goed in beeld blijven 
en werken we aan een tentoonstel
ling in it Mienskar. Tussen deze bedrij
ven door hebben we overleg met de 
gemeente en woningstichting over 
de voortgang van de herinrichting.
In maart 2016 nemen we als bestuur 
echter afscheid van drie bestuursle
den. Heel erg graag houden we het 
aantal bestuursleden op het huidige 
peil. Mocht u belangstelling hebben 
om ons werk als bestuurslid of voor 
een korte of langere klus te willen on
dersteunen, bel mij (482032) of kom 
langs op de Terp.

Nieuws over Oosterbierum
Wie van het reilen en zeilen in Ooster
bierum op de hoogte wil blijven heeft 
– naast de nieuwtjes op straat – de 
Sint Joris en de dorpssite als informa
tiebron. De redacties doen hun best 
ons steeds weer te informeren.
Uitgebreidere verhalen lezen we in 
de Sint Joris en ik vermoed dat ieder
een die het blad in de bus krijgt direct 
aan het lezen slaat. Voor actueler 
nieuws bewijst de site haar diensten. 
Uit de achterliggende statistieken 
blijkt dat veel mensen de website – 
www.oosterbierum.info – weten te 
vinden. Dagelijks doen tussen de 160 
en bijna 200 mensen de site aan. En 
u, bezoekt u de site al?

Binnenkort wordt de site vernieuwd. 
Nieuws en foto’s krijgen dan een 
meer prominente plek. Bovendien 
krijgen adverteerders dan ruimte om 
hun producten of boodschap onder 
onze aandacht te brengen. Ook ver
enigingen kunnen hier tegen een ge
ringe vergoeding gebruik van maken. 
Meer weten? Mail naar:
dorpsbelang@oosterbierum.info

Onze dorpssite met meer ruimte voor 
nieuws maakt het ons mogelijk snel 
informatie uit te wisselen. Dat is voor 
komend jaar geen luxe, want met 
onder meer de herinrichting en de 
Slachtemarathon krijgt de redactie 
het druk.

Organiseert u zelf een activiteit en wilt 
u hier bekendheid aan geven of ver
slag van (laten) doen, informeer de 
redactie via info@oosterbierum.nl of 
laat het rechtstreeks weten aan Betty 
de Vries of Jolanda van der Veen.

Paul de Cock
Dorpsbelang Oosterbierum 
& Klooster-Lidlum
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Terp 10 
8854 AD 
Oosterbierum
0518  481494

info@terp10.nl
terp10.nl

Alde Fryske Tsjerken zet zich in 
voor het behoud van kerken in 
Friesde dorpen. 
Terp 10 verzorgt hun online activi
teiten. We ontwierpen een site 
waarop alle kerken van de  
Stichting een plek hebben en 
zorgen voor de verspreiding 
van de digitale nieuwsbrief. 

Ondertussen schrijven we op 
de Terp ook persberichten van 
Galerie de Vis, geven we vorm 
aan het magazine van Arlanta 
en aan de jaarfolder van de 
Wadloopstichting.
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Kloostertuin Oosterbierum winnaar KERN MET PIT
Begin dit jaar is de kloostertuin in 
Oosterbierum een bedrag van 1000 
euro toegezegd door deelname 
aan Kern met pit, een jaarlijkse wed
strijd georganiseerd door Koninklijke 
Nederlandsche Heidemaatschappij 
(KNHM). Via de wedstrijd Kern met Pit 
daagt zij bewonersgroepen uit om 
hun idee voor de leefomgeving bin
nen een jaar te realiseren. 
Jullie hebben kunnen zien wat er in 
een jaar is bereikt. Een volwaardige 
tuin met hagen, een schuur en  veel 
groenten en bloemen. De meesten 
van jullie hebben vast al eens iets uit 
de kloostertuin gekregen/gekocht. 
De kinderen van de Flambou hebben 
hun eerste stappen gezet als tuinier. 
Voor komend jaar heeft het bestuur 
van de Kloostertuin tal van ideeën 
om de Kloostertuin een tuin voor het 
hele dorp te laten worden. Jullie 
steun in allerlei vormen is dan ook van 

harte welkom. Als eerste mogen jullie 
het project steunen in de provinciale 
wedstrijd van Kern met pit. Het project 
met de meeste stemmen kan nog 
eens 1500 euro extra winnen. Vervol
gens kunnen de winnaars meedingen 
naar de nationale titel Kern met pit en 
hiermee nog eens een aanzienlijk be
drag verdienen.
Nu kunnen jullie meehelpen om de 
Kloostertuin Oosterbierum als eerste 
uit de bus te laten komen in Friesland. 
Stemmen kan tot en met 31 decem
ber 2015. Voor je het vergeet doe 
het direct het is één druk op de knop 
stem. Zoek op:  Kern met pit, editie 
2015, deelnemende projecten, Fries
land. En natuurlijk vertel het door.
Typ over in je browseradresbalk:
www.kernenmetpit .nl

Volg de Kloostertuin op facebook, 
zoek op: “kloostertuin oosterbierum”.

Met kinderen in de Kloostertuin
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Uit het leven van... Familie Houtsma

Als ik denk aan kerst, dan denk ik aan 
Geboorte, Geborgenheid, Gezellig
heid. Daarom was de stap naar Frans 
en Patricia en Milan een hele kleine.
Zij hebben 28 september een mooie 
zoon en een prachtig broertje gekre
gen… Thijs!

Hoe gaat het nu met jullie?
Met ons gaat alles goed, zegt Patricia. 
Thijs is hartstikke gezond en lief. Mi
lan is gek op zijn broertje en ook wij 
zijn weer in de rust gekomen. Patricia 
is een echte Harlinger en is op haar 
zeventiende “gedwongen” verhuisd 
met haar ouders en broertje naar 
Oosterbierum.

Hoe heb je de verhuizing beleefd?
Ik had niks met het dorp, zegt Patri
cia. Wij woonden op de Lanen en 
daar was altijd gezelligheid. Iedereen 

kende elkaar en dat gaf een veilig en 
warm gevoel. In Oosterbierum  was 
niks te beleven, ik mistte mijn vrienden 
en de straat waar we woonden. Zo
mers lekker buiten zitten en dan schoof 
langzaam de hele buurt aan. Hier in 
Oosterbierum vond ik dat toen niet. 
Maar dit veranderde na een aantal 
jaren toen zij Frans tegen het lijf liep. 

Hoe ging dat Frans?
We hebben elkaar leren kennen bij 
het dorpsfeest in Oosterbierum. Met 
wat hulp van wat biertjes ben ik op 
haar afgestapt… op slag verliefd! De 
volgende dag moest ik voor 14 dagen 
op oefening met het leger. Stiekem 
mijn telefoon mee genomen en heel 
veel ge sms’t. Daarna gingen we al 
snel samenwonen op de Eilanswei en 
later hebben we dit huis gekocht op 
de skoalstrjitte.
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Hoe is dat samenleven met een militair?
Toen wij net samenwoonden moest 
Frans op uitzending naar gevaarlijk 
gebied. Ik wist dat toen ik met hem 
samen ging wonen en heb dat ook 
altijd geaccepteerd. Frans zat veel in 
Duitsland en was veel 
weg. Je groeit lang
zaam in de wereld van 
het leger en leert er 
mee om gaan. Dankzij 
de warmte van onze 
familie en vrienden ging de tijd snel 
voorbij als hij werd uitgezonden. Frans 
is van functie veranderd binnen het 
leger toen ze dit huis kochten. Hij zit 
nu minder in de gevarenzone. Is nu 
specialist in wapentechniek.

Hoe vind je het nu wonen in Ooster-
bierum?
Wat ik achter gelaten heb in Harlin
gen was een saamhorigheid gevoel. 
Ons kent ons en men past op elkaar. 
Nu heb ik dat weer terug gevonden. 
Wij houden van gezelligheid. Bij el
kaar naar binnen wandelen, weten 
wie bij  je in de straat woont en dat 
men om elkaar denkt. Wat ik op de 
Lanen had heb ik eindelijk hier in Oos
terbierum weer terug gevonden.

Maar wat missen jullie dan nog in 
Oosterbierum?
Frans zegt dat ze ontzettend houden 
van een terrasje pakken en gezellig bij 

elkaar zitten. Er is geen terras waar je 
kan aanschuiven. En wanneer de zon 
onder gaat nog heerlijk een biertje 
kan drinken en mensen kan ontmoe
ten of bewonderen. Waarbij we na
tuurlijk niet tekort willen doen aan “It  

Mienskar”. Ype heeft 
het geweldig voor el
kaar, alleen een terrasje 
missen we wel! Ook de 
winkel mist Frans, dat is 
toch een ontmoetings

plek. Milan gaat hier niet naar school 
dus wij staan niet op het plein waar je 
andere ouders kan ontmoeten.

Tenslotte, hoe vieren jullie kerst?
Kerst  vieren wij met familie en vrien
den. Patricia gaat samen met Milan 
naar de kerkdienst en Frans zorgt on
dertussen voor een heerlijke maaltijd 
en past op zoon Thijs. Frans is een 
goede kok en vind het heerlijk om te 
kokkerellen. 
Patricia zegt: ‘ik ga genieten van 
deze feestdagen. Nu is het eindelijk 
een keer zo dat ik niet hoef te wer
ken met de feestdagen. Dus kan ik 
extra genieten. Leuke kerstfilm, hap
je en drankje, spelletje. Mijn kerstge
dachtes  zijn uitgekomen. Geboorte 
van Thijs en de Geborgenheid van dit 
gezin met de Gezelligheid van hun 
familie en vrienden in Oosterbierum! 
Een beetje  “Harlinger Lanen” in de 
Skoalstrjitte!’

“Iedereen kende 
elkaar en dat gaf 
een veilig 
en warm gevoel. ”
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Wij zorgen voor de schapen, wij waken in de kou.
Ga jij maar rustig slapen, wij passen ook op jou.
Suja, suja kindje, kleine zoon van God
Suja, suja kindje, slaap maar onbezorgd.
Totdat het ochtend wordt.

Woensdag 16 december vieren wij samen het Kerstfeest.  Op moment van schrij
ven, zijn een aantal kinderen al druk met het oefenen van hun rol in het kerstspel. 
Bedoeling is dat alle kinderen meedoen, er zijn kleine en grote rollen, maar voor 
iedereen is er iets. Ook gaan we samen mooie kerstliederen zingen, in de talen 
Nederlands, Frysk en English.

Natuurlijk willen we dit graag delen met de ouders en andere belangstellenden.
Daarom nodigen we u uit, komt u ook?
U bent van harte welkom!

Woensdag 16 december
Aanvang: 19.00 uur
Plaats: It Mienskar

Kinderen en team van CBS De Flambou

Wonderwol

Jij wordt een goede herder, 
dat zien wij al meteen.
En dan wil jij ons roepen, 
en gaan we met je mee.
Suja, suja kindje, 
kleine zoon van God.
Suja, suja kindje, 
slaap maar onbezorgd.
Totdat het ochtend wordt.
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Sukerbyten
Witte jimme noch dat wy sied fan 
suker byten krigen hawwe? Wy hawwe 
goed foar ús tuintjes soarge. No de 
tuintjes winterklear makke binne, 
haw we wy ek alle bieten meinom
men nei skoalle. Wat wiene it in soad 
en wat sieten der grutten tusken! Mar 
de aldergrutste wie dy fan... 
Yannick & Kuba! Lokwinske! Sy haw
we in tapas selyke priis wûn foar de 
grutste byt. In blompotsje om sels te 
fersiere en siedsjes om wer wat nijs 
groeie te litte. In soad wille der mei!

Pake en beppe dei 
Op 14 oktober hiene wy in prachtige 
pake en beppe dei. Wat geweldig dat 
der sa’n 40 pakes en beppes kaam 
binne om te sjen by harren lytsbern op 
skoalle. De bern fan groep 8 soargen 
foar de kofje. En ofrûne wike hiene 

de bern fan 6,7 en 8 al iets lekkers 
foar by de kofje bakt. Tegearre mei in 
mem hiene se rabarbertaart, soesjes 
en appelcakjes makke. Hearlik! Nei it 
wolkom wiene der 10 bern dy’t har
ren fryske foardracht diene. De pakes 
en beppes mochten sifers jaan. Best 
lestich mar wat moai om te sjen dat 
bern foar sa’n grutte groep minsken 
dit doarre. Dernei lekker troch de 
skoalle by alle pake en beppesizzers 
sjen. Wat in ferskil mei 60 jier lyn! 

Nationaal Schoolontbijt
De kinderen zaten heerlijk te genie
ten van het nationaal schoolontbijt 
op donderdag 12 november. Lekkere 
gezonde bruine broodjes, krenten
bollen, volkoren brood, kaas, appel
stroop, tomaat, komkommer en man
darijn. Heerlijk. En we hebben een 
paar toppers op school die dingen 
waarvan ze denken het niet lekker 
te vinden, toch proberen... en wat 
blijkt... het is ook nog best lekker ook!

Herfst
De kinderen hebben prachtige ‘elf
jes’ geschreven. Weet u wat dat is? 
Een kort gedichtje met de opbouw 
van 1 woord, 2 woorden, 3 woorden, 
4 woorden en weer 1 woord. Op de 
foto ziet u wat een paar kinderen 
bedacht hebben en hoe ze bij de  
creatieve vakken daar mee bezig zijn 
geweest. 

Activiteiten van de Flambou
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nieuwbouw, verbouw & renovatie.

uitstekende dienstverlening 
persoonlijke aandacht
betrouwbare werkwijze
gedegen vakmanschap
vraag informatie of  bekijk de
mogelijkheden op:
www.bouwbedrijfhiemstra.nl

.

.

.

.

.

Bouw op zeker met 
goede garanties!

NIEUWBOUW

VERBOUW

RESTAURATIE

Swaerderwei 31A• 8851 EG Tzummarum Tel: 0518-481578 • Fax: 0518-481135
info@bouwbedrijfhiemstra.nl • www.bouwbedrijfhiemstra.nl

b o u w b e d r i j f

Hiemstra

Kwaliteit staatvoorop!
Kwaliteit staatvoorop!

advertentie
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Oosterbierum is een klein dorp, gele
gen in het noordwestelijke gedeelte 
van Friesland. Het aantal inwoners 
heeft de laatste honderd jaar ge
schommeld tussen de vier en acht
honderd. Het placht één van de 
dorpen van de zeer oude gemeente 
Barradeel te zijn die ten gevolge van 
de treurige herindelingsmanie van de 
kaart verdween.
 
Wanneer tijdens de debatten over de 
herindeling de inwoners van deze ge
meente met spandoeken naar het Bin
nenhof waren getogen, zou ik gaarne 
in de stoet hebben meegelopen, of
schoon ik zoals men 
misschien weet, niet 
dol op actie voeren 
ben. Zo begint de 
beroemdste Ooster
bierumer, minister en 
bankpresident Jelle 
Zijlstra aan zijn memoires. Ane Jukema 
vertelde mij eens dat in de korte  
periode dat Zijlstra ministerpresident 
was (1966/1967) hij af en toe in een 
zwarte dienstauto met chauffeur zijn 
moeder bezocht aan de Haerdawei. 

Oosterbierum  als ik aan mensen 
uitleg dat ik predikant ben in Ooster
bierum dan wacht ik de vraag waar 
Oosterbierum ligt niet meer af. Ik ga 
in één adem door: Een kleine dorp
je boven Franeker aan de zeedijk. 

Soms zegt iemand: ‘O ja, daar ben 
ik wel eens doorheen gereden. Dan 
blijft het stil. Van de Sint Joris Tsjerke 
weten ze niets. Niet gezien, ze zijn 
al in gedachten op de boot naar  
Terschelling. 

Mijn eerste kennismaking met Ooster
bierum was ruim tien jaar geleden, ik 
had een afspraak met de beroepings
commissie onder leiding van Sipke 
Visser in de boerderij van Anna en 
Jetse Visser aan de Hoarnestreek. Het 
was een donkere avond en ik herinner 
me nog dat ik mijn vader vroeg naar 
de kortste weg, hij kende alle dorpen 

van Friesland. Ik kon 
het desondanks niet 
direct vinden, kwam 
via Sexbierum ons 
dorp binnen en moest 
ergens aanbellen om 
me de weg naar de 

boerderij te laten wijzen. Ik was een 
kwartier te laat maar de beroepings
commissie had veel begrip voor mijn 
omzwervingen, ze waren bekend met 
het feit dat Oosterbierum niet zomaar 
gevonden wordt.

Om me thuis te voelen kocht ik een 
fototoestel. Ik nam me voor elke dag 
naar de zeedijk te gaan en een foto 
van de zee te nemen. 

(vervolg op pagina 12)

Het ware leven

“Soms zegt iemand: 
‘O ja, daar ben ik 
wel eens doorheen 
gereden.’ Dan blijft 
het stil.”
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Ik heb het een tijdje volgehouden, 
langzaamaan werden mijn bezoeken 
aan de zeedijk minder. Vanwege de 
kou en omdat de zee er meestal zo 
onbeweeglijk bij lag. Ik kwam erach
ter dat de zee en de zeedijk zich niet 
zomaar gewonnen gaven. En zo ver
ging het mij ook met de mensen. 
Nu denk ik, je kunt als nieuwkomer het 
proces van integratie gemakkelijk te 
licht op nemen. Het is niet genoeg 
om te zéggen hoe mooi het dorp is 
en dat je alle mensen zo aardig vindt. 
Het gaat eigenlijk helemaal niet om 
wat je zegt, het gaat erom wat je 
doet. Met de woorden van president 
George Bush aan het adres van Sad
dam Hoessein: ‘We zullen hem niet 

op zijn woorden beoordelen maar op 
maar op zijn daden’. Nieuwkomers 
worden bij uitstek op hun daden be
oordeeld.

Terug naar het gesprek met de men
sen die Oosterbierum niet kennen. 
Een hardnekkig misverstand is: In die 
kleine dorpen gebeurt niets. Voor het 
echte leven moet je in de stad zijn, 
daar vindt het nieuws plaats, daar 
wordt de geschiedenis geschreven, 
daar speelt zich het culturele leven 
af. Daar worden de gesprekken op 
niveau gevoerd. Ik ging daar dan in 
mee door te zeggen dat de afsluitdijk 
dichtbij was en de busverbindingen 
uitstekend waren. 
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Jaap Miedema, zoals velen hem kennen
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Ik ben daarvan teruggekomen. Door 
mijn werk als dominee heb ik vele 
gesprekken met Oosterbierumers ge
voerd en zodra je bij mensen binnen 
bent en je luistert naar de levensver
halen dan vallen al die vooroordelen 
weg, dan vallen de schellen van de 
ogen: Dat er in een klein dorp nooit wat 
gebeurt en dat haar bewoners niet 
weten wat er zich in het echte leven 
afspeelt. Wat een vergissing!

Ik heb de meest bijzondere verha
len gehoord. Ik heb ontdekt dat het 
echte leven zich overal 
afspeelt, in Amsterdam 
en in Oosterbierum. Het 
wereldnieuws is ook in 
Oosterbierum. Wat ik op 
de televisie zie, op het 
journaal dat is niet een 
andere wereld dan die ik uit het raam 
van mijn studeerkamer kan zien. 
In Oosterbierum wonen mensen die 
hun huis in Syrië hebben achterge
laten en die hier gewoond hebben 
met de dagelijks angst om uitgezet 
te worden en die uiteindelijk een ver
blijfsvergunning hebben gekregen 
en nu volwaardig deel uitmaken van 
onze gemeenschap. 
In Oosterbierum zijn talentvolle jonge
ren die alles op zij zetten om een top
schaatser te worden. Ik ken iemand 
die de wereld heeft over gereisd en 
weer terug, aan een kopje thee ver

telt dat de wereld zo mooi is maar 
dat Oosterbierum zo diep in haar zit. 
Hoeveel Oosterbierumse jongeren 
zouden momenteel in het buitenland 
zijn? Hoeveel vrijgezellen telt Ooster
bierum? (Iemand vertelde mij een 
keer dat als hij niet kon slapen dan 
telde hij geen schapen maar Ooster
bierumse vrijgezellen.)

Er zijn Poolse gezinnen die zich een 
slag in de rondte werken om hun 
kinderen goede toekomstmoge
lijkheden te bieden. Vrijdagavond, 

bingoavond van de 
bazaar. Ik hoor een 
hoge jongensstem: 
Bingo! Het is Philip Jab
lonowski, en de manier 
waarop hij zijn prijs  aan 
zijn trotse ouders laat 

zien, dat is voor mij plaatselijk nieuws 
én wereldnieuws. Zoals de zwarte 
dienstauto van de ministerpresident 
in de Haerdawei.
Op de zondag na de Bazaar ga ik 
naar de kerk in Goutum en ik vraag 
aan een mevrouw of ik bij haar in de 
bank mag zitten en ze zegt: Ja wis  Kin 
dûmny my ik sizze wat de bazaar op
brocht hat?
Het kost mij geen moeite om de stel
ling uit te breiden: Het echte leven 
speelt zich overal af. En Oosterbierum 
is overal. 

(vervolg op pagina 15)

“Het gaat eigenlijk 
helemaal niet om 
wat je zegt, 
het gaat erom 
wat je doet.”
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Je komt altijd weer mensen te
gen die op de meest wonder
baarlijke manieren een lijntje met 
Oosterbierum hebben, een pake, 
een tante, een oorlogsherinne
ring. Ik denk aan de Amerikaan 
 die ik een keer in onze kerk rondleid
de en me toen met bevende stem 
vertelde dat zijn voorouders in 1700 
vanuit een boerderij in Oosterbierum 
naar Amerika waren geëmigreerd. Hij 
beloofde mij plechtig dat ie nog een 
keer terug zou komen met zijn vrouw.

Het is waar dat de winkels uit ons dorp 
zijn verdwenen en dat vele jongeren 
ons dorp verlaten vanwege opleiding 
en werk, maar het omge
keerde gebeurt ook, er 
komt veel op ons dorp toe. 
En hoe meer je daar oog 
voor hebt, des te meer er 
op ons toekomt. Ik denk 
aan de Slachte marathon, 
aan het dorpsfeest, aan de wonder
baarlijke verrijzenis van de Klooster
tuin, aan de super moderne patat
fabriek waar zovele Oosterbierumers 
hun werk hebben.

Maar vooral bewaar ik kostbare her
inneringen aan de expositie van de 
verf en inkttekeningen van Sjoerd 
Dik Janzen in de zomer van 2011 op 
de boerderij van Bart en Elly Broos, 
de voormalige Janzenspleats. Het 

zwart dat in zijn schilderijen de boven
toon voert is direct verwant aan het 
zwart van het omgeploegde land. 
Die weerbarstige waarheid heeft mij 
diep geraakt. Ik vind het nog steeds 
een ongelofelijke gedachte dat de 

allermooiste kunstwerken 
gewoon in ons eigen dorp 
worden tentoongesteld. 
Het wonder en de waar
heid zijn dichterbij dan je 
denkt. De wereldgeschie
denis begint in eigen dorp.

Op 24 januari 2016 neem ik na tien 
jaar afscheid van onze kerk en ons 
dorp. Daarna wacht mij een nieuw 
proces van inburgering, ditmaal in 
Damwoude. Ik neem de ervaringen 
die ik de afgelopen jaren heb opge
daan dankbaar mee. En vooral de 
gedachte dat het echte leven ook 
daar zal zijn.

Ds. Jaap Miedema

Het w
are leven (vervolg)

“Hoe meer je 
daar oog voor 
hebt, des te 
meer er op 
ons toekomt.”

De St-Joriskerk waar Jaap tien jaar als 

 dominee werkte
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oproep

Woon jij al een tijdje in Oosterbierum of Klooster-Lidlum?

En… ben je nog geen lid van onze uitvaartvereniging dan vragen we je hier toch 
eens over na te denken. Wat maakt het lidmaatschap van een plaatselijke uitvaart-
vereniging anders dan die van een commerciële uitvaartinstelling? 
Wij hebben de kenmerken voor je op een rij gezet:
 
• Dichtbij
• Respect
• Geen winstoogmerk
• Lage contributie
 
We staan er liever niet te veel bij stil, maar één ding is zeker:  voor iedereen komt 
er een moment van overlijden van een naaste en uiteindelijk ook van jezelf. Het is 
dan heel fijn als de zorg voor het regelen van een uitvaart (deels) uit handen wordt 
genomen door mensen met ervaring in de branche. 
We vinden het belangrijk dat de uitvaart zoveel als mogelijk naar de wensen van de 
overledene en/of nabestaanden wordt verzorgd.
 
De jaarlijkse contributie van onze vereniging is laag en bedraagt op dit moment  
€ 18,–. De ledenkorting kan oplopen tot € 1.000,– per uitvaart.

Alle informatie kun je vinden op www.oosterbierum.info onder het kopje ‘Verenigin-
gen’. Je vindt hier bijvoorbeeld een algemene informatiegids over het lidmaatschap 
van onze vereniging. De ledenadministratie wordt verzorgd door Piet Tichelaar,  
tel. 0518–481767. Onze bode is Jappie Visser, tel. 0518–481601. 

Het emailadres van onze vereniging is: de.leste.eare@gmail.com
Heb je vragen neem dan contact op met één van onze bestuursleden of de bode. 
Je kunt natuurlijk ook een mailtje sturen met je vraag óf om je aan te melden als lid. 

Je bent van harte welkom!
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Woe 16 dec. : Kerstfeest de Flambou
Aanvang 19.00 uur, It Mienskar 
(zie ook pagina 8)

Do 17 dec. : Kerstfeest voor ouderen
Aanvang 15.30 – 17.00 uur, It Mienskar. 
Opgave bij Jantsje Post 0517591199 
of Adeline Jukema 0518481180

  Vrij 18 dec. : Filmavond
Aanvang 20.00 uur, It Mienskar
Eternal Sunshine of the Spotless Mind, 
romantische kerstfilm!

Za 19 dec. : Kelderke open
Aanvang 19.30 uur, It Mienskar

Do 24 dec. : Kinderkerstfeest Wijn
aldum Aanvang: 19.00 uur, Andreas
tsjerke, Wijnaldum

Do 24 dec. : Muzikale Kerstavond
Aanvang: 21.00 uur, Sint Joris Tsjerke, 
Oosterbierum. Met zang/muziek van 
Jawis en na afloop een glaasje wijn.
   
1ste kerstdag, 25 dec. : Kerstviering 
voor jong en oud
Aanvang: 10.00 uur, Sint Joris Tsjerke, 
Oosterbierum.

Ma 28 dec. : Biljarttoernooi
Aanvang 17.00 uur, It Mienskar (voor
rondes)

Di 29 dec. : Biljarttoernooi
Aanvang 17.00 uur, It Mienskar (voor
rondes)

Woe 30 dec. : Biljarttoernooi
Aanvang 19.00 uur, It Mienskar (finales) 

Do 31 dec. : Oudejaarsavond kerk
dienst
Aanvang: 19.30 uur, Sint Joris Tsjerke,  
Oosterbierum

Vrij 8 januari: Maatklaverjassen
Aanvang 19.30 uur, It Mienskar

Za 9 jan. : Biljarten A+B Poule
Aanvang 12.30 uur, It Mienskar (orga
nisatie “De Klos”)

Vrij 22 jan. : Oudheidkundige Vereni
ging Barradeel
Aanvang 20.00 uur, It Mienskar

Za 23 jan. : Biljarten C+D poule
Aanvang 12.30 uur, It Mienskar (orga
nisatie “De Klos”)

Za 6 februari: Pearkebiljarten
Aanvang 12.30 uur, It Mienskar (orga
nisatie “De Klos”)

Vrij 12 feb. : Maatklaverjassen
Aanvang 19.30 uur, It Mienskar

Vrijdag 19 februari: Playbackshow
Aanvang 19.00 uur, It Mienskar 
(organisatie Jeugdraad)

Donderdag 3 maart: 
Biljarten Barradeel
Aanvang 10.00 uur, It Mienskar

AGENDA: It Mienskar
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Voor meer informatie over Oosterbierum en de diverse activiteiten kunt u  
terecht op: www.oosterbierum.info

Wie Wat Waar

Dorpsbelang
Secr. Renske MonsSpithoff
Eilânswei 7
8854 AW Oosterbierum 
dorpsbelang@oosterbierum.info

Huisarts
Huisartsenpraktijk Bjirmenstate
Mw. J.M. Hoexem
Bjirmenstate 52
8855 GB Sexbierum
0517591255

College van kerkrentmeesters
Elly BroosVisser
Konkelswei 4
8854 AS Oosterbierum
rentmeesters.secretaris@ 
pgoosterbierumwijnaldum.nl

Protestantse Gemeente 
Oosterbierum i.w.
Scriba: mevr. B. de Vriesvan Halsema
Bauke Poelstrastrjitte 34
scriba@pgoosterbierumwijnaldum.nl

Chr.basisschool De Flambou
De Flambou
Skoalstrjitte 2
8854 AN Oosterbierum
deflambou@cbo-nwf.nl 

Dorpskrant Sint Joris
Nynke Koopmans
Terp 1
8854 AD Oosterbierum
sintjoris@oosterbierum.info 

Huisarts
Huisartsenpraktijk Hardijzer en Rolf
Jel Rinckesstrjitte 2
8851 ED Tzummarum
0518481232

Diaconie van de Protestantse 
Gemeente Oosterbierum i.w.
Mevr. A Jukema Runia
Eilanswei 15
0518481180

 
Kindernevendienst
Petra Jukema
Haerdawei 44
8854 AC Oosterbierum
Tel: 0518481234

Uitvaartvereniging “De Laatste Eer”
Jetske Nouta
Muntsewei 16
8853 XN KloosterLidlum
0518482183
de.leste.eare@gmail.com
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Homeworks
Coördinator: Aukje v.d. Schaaf
Buorren 27
0641804861
aukje@homeworks.nl

Gemeenschapscentrum It Mienskar
Beheerder: Ype Bonnema
Buorren 27
8854 AG Oosterbierum
0518481956 / 481800
info@itmienskar.nl

Kaart en biljartvereniging De Klos
Sybe Wop Houtsma
Skoalstrjitte 23
8854 AN Oosterbierum
0518481858
swnhoutsma@ziggo.nl

Jeugdsoos It Kelderke
Mevr. D. de Jong
Eilanswei 13
8854 AW Oosterbierum
0518481562

Werkgroep Roemenië
Dhr. S.W. Houtsma
Skoalstrjitte 23
8854 AN Oosterbierum
0518481858
info@werkgroeproemenie.nl 

Samen uit eten in eigen dorp
p/a Frouke v.d. Zee
Konkelswei 1
8854 AS Oosterbierum 

Toneelver. “Ferdivedaasje”
Mevr. T. Zuidema
Heardawei 5
8854 AA Oosterbierum
0518482828
tji293@planet.nl

Ouderensoos
Secr. P. Douma
’t Nebke 8
8854 AZ Oosterbierum
0518481884

Kaart en biljartvereniging 
De Famkes
Ida Hartman–v.d. Molen
Frjentsjerterdyk 14A
8855 XC Sexbierum
0517591660

Jeugdclub
Tine Bergsma–Dijkstra
Hoarnestreek 7A
8854 RP Oosterbierum
0518481795
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Kaatsvereniging De Keatsbal 
Mevr. T. Zuidema
Heardawei 5 
8854 AA Oosterbierum
0518482828
dekeatsbal@hotmail.com

Stichting Kinderopvang 
Vijverstraat, Franeker
0517380680
www.kinderopvangfriesland.nl 

Dierenartsenpraktijk NW Friesland
Het Want 4
8802 PV Franeker
0517392100

Zorgcentrum De Batting
Achlumerdijk 2
Harlingen
0517499999
www.mcl.nl

Nij Bethanië
Nij Bethanië 1
8851 EJ Tzummarum
0518481241
www.nijbethanie.nl

Gemeente Franekeradeel
Harlingerweg, Franeker
14 0517
www.franekeradeel.nl

Kloostertuin Oosterbierum
contactpersoon: H. Moning
Terp 10 
8854 AD  Oosterbierum
0518482032
locatie:
Sint Jorisstrjitte
www.kloostertuinoosterbierum.nl

MCL Leeuwarden
Henri Dunantweg 2
Leeuwarden
0582866666
www.mcl.nl

Chr. Oranjevereniging
Secr. A. VisserFaassen
Konkelswei 9
8855 AS Oosterbierum
0611178278

Terp 10 Communicatie
Terp 10
8854 AD Oosterbierum
0518481494
www.terp10.nl

W
ie

 W
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Foto van het seizoen

Jolanda van der Veen: ‘Blik op de Konkelswei’

Elke week krijgen 300 Nederlanders 
een hartstilstand. Wanneer er binnen 
zes minuten hulp is, is er 70% kans op 
overleven. In Oosterbierum hangt 
een AED bij It Mienskar. Om deze te 
bedienen moet je een reanimatiecur
sus volgen en elk jaar een herhaling 
doen. In Oosterbierum–Kloosterlidlum 
zijn minder dan 5 personen met een 
AED/reanimatiecertificaat en dat is 
VEEL te weinig. 
Best mogelijk dat je nog ingeschreven 
staat, maar geen geldig certificaat 
hebt. Bij een oproep krijg je dan GEEN 
bericht en ben je geen hulpverlener. 

Het zal ons toch niet overkomen dat 
er een AED hangt en er iemand met 
een hartstilstand komt te overlijden 
wat achteraf mogelijk voorkomen 
had kunnen worden.

Daarom een dringend verzoek: 
geef je / u op voor de cursus bij:

Renske Mons: renskemons@live.nl of 
Johannes Wolbers: 
fam.wolbers@gmail.com 0518481005

De cursus wordt in januari  gegeven. 
Datum in overleg. 

Dat zal ons toch niet overkomen?
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AL 30 JAAR “IT KLOPPEND HART VAN HET DORP”

DE SOOS en KEUKENTSJE: vrijdags 20.00 t/m 1.00 u | zaterdags 16.00 t/m 24.00 u

Nieuwsgierig? Bel 0518  481956 / 481800 en kijk op WWW.ITMIENSKAR.NL

Geschikt voor vergaderingen t/m 
bruiloften, en alles wat er tussen zit
voor Oosterbierum en omstreken.

VAN 10 T/M 200 PERSONEN
VELE SOORTEN BUFFETTENOOSTERB IERUM/KLOOSTERL IDLUM

>> Thuisopticiens Friesland komt bij u thuis
>> U betaalt geen voorrijkosten
>> Oogmetingen en nazorg zijn altijd gratis
>> Moderne apparatuur
>> Uitgebreide collectie monturen

Wilt u meer informatie of een afspraak maken?
Bel opticien Willem Tulner in Oosterbierum!

Telefoon 0518 – 850 125

advertentie
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40
Sa’n bytsje skean ûnder Easterbier
rum en Tsjummearum leit it lytse plak 
KleasterLidlum, dat earder ûnder 
Tsjummearum foel. It doarp yn Frj
entsjeradiel mei in fjirtich ynwenners 
wurd ek wol gewoan as Lidlum oants
jut. Wa’t op âlde kaarten sjocht, treft 
fakentiids ek allinnich mar dy koarte 
nammefoarm oan. In foarbyld fan 
sa’n kaart is dy fan Christiaan Sgroo
ten fan 1573.

1234
Net sa fier fan it âlde Lidlum ôf waard 
troch de Norbertinen mûntsen yn 1182 
in kleaster stifte. Mar, troch de  driging 
fan de see waard it yn 1234 mear it 
lân yn ferpleatst nei de terp fan Lidlum 
ta. Yn 1580 trof it kleaster itselde lot as 
oare Fryske kleasters en it ferdwûn út it 
lânskip. Mei de “dûbele” doarpsnam
me is der wat fan oerbleaun. Mar der 
is mear dat de kleasterskiednis dêr 
libben hâldt. De wei dy’t fan noard 
nei súd troch it doarpke rint, hyt offis
jeel de Mûntsewei. Yn de folksmûle is 
de namme fan de wei lykwols Bjuzze, 
útsprutsen mei in lange u. Dy namme 
hat streekrjocht te krijen mei deselde 
fjildnamme as oantsjutting fan in krite 
leech lân súd fan KleasterLidlum.

Biezen
It wurd “bjuzze” hat fan komôf te krijen 
mei it âlde wurd beusô dêr’t de bieze

plant mei oantsjut waard. Yn de lege, 
wiete, grûn fan De Bjuzze sille eartiids 
grif in soad biezen woeksen hawwe. 
Yn it mânske Wurdboek fan de Frys
ke taal komt it wurd ek foar mei de 
betsjutting fan in sleauwe, rûge frou. 
Itselde wurdboek jout ek noch it wurd 
bjuzje dat “grieme, smoarch meitsje, 
omgrieme” betsjut.

um
It earste elemint út it twadde part fan 
de plaknamme soe in persoansnam
me wêze kinne. It twadde elemint, de 
útgong “um”, komt yn in hiel soad 
plaknammen foar en had te krijen 
mei it Nijfryske wurd “hiem”, dat ear
der “heem” wie.
Pieter Duijff, FD 26092015

Plaknammen, KleasterLidlum
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STEENSTRA’S TUINHOUT HEEFT ALLE SOORTEN HOUT VOOR IN EN RONDOM UW TUIN. 
Van tuinhekken tot blokhutten, van Pergola’s tot picknicktafels, tot zelfs zwembaden. Wij 
helpen u graag de tuin van uw dromen te realiseren. 

Aan de Haerdawei is ons uitgebreide assortiment tuinhoutartikelen te vinden. U vindt er 
alles waarmee u uw wensen vorm kunt geven. En wilt u het net even anders, dan maken 
wij het voor u. 

Ook het plaatsen van al onze producten is mogelijk tegen een zeer aantrekkelijk tarief. 
Wij geven u met plezier advies bij het maken van uw keuzes. U bent altijd welkom om eens 
rond te kijken, of gewoon om advies in te winnen. Tot ziens in Oosterbierum en... de koffie 
staat altijd klaar!

Er zijn altijd meer mogelijkheden. Kom gerust bij ons langs of bel: 0518 - 48 14 07

Tevens uw adres voor reparaties, onderdelen en accessoires!

www.rijwielhandelvanderschaaf.nl

Rijwielhandel v.d. Schaaf

maandag 13.00 – 18.00 uur
dinsdag 13.00 – 18.00 uur
woensdag gesloten
donderdag 13.00 – 18.00 uur
vrijdag  13.00 – 18.00 uur
zaterdag 09.00 – 12.00 en 
  13.00 – 15.00 uur

Dealer van Batavus, Gazelle en Kreidler

De Opfeart 3  |  9047 KW  Minnertsga  |  (0518) 471 625  /  06  – 295 479 53
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VOORGERECHT  35 MINUTEN  6 PERSONEN
Mooi en lekker voorgerecht voor de kerst: romige mosterdsoep met toastjes met 
zalm en komkommer
 
Ingredienten:
1 ui
2 teentjes knoflook
150 gr prei, in ringetjes
200 gr aardappels
1 liter water
2 groentebouillon tabletten
2 theelepels grove pittige mosterd 
(naar smaak)
olie of boter
100 ml room
alfalfa om te garneren
 1 stokbrood (12 sneetjes)
12 schijfjes komkommer
100 gr gerookte zalm
1 klein bakje kruidenroomkaas
 
Materialen:
6 glaasjes (ca 150 ml)
staafmixer
 

Bereiding: 
Snipper de ui en de knoflook en fruit 
even aan in wat olie of boter. Voeg 
de prei toe en bak kort mee. Giet het 
water er bij en voeg de groentebouil
lon tabletten en aardappels in stukjes 
toe. Voeg ook de mosterd toe, dit 
kan naar smaak. Kook de soep ca. 15 
minuten.

Sneetjes stokbrood krokant in pan 
of oven. Besmeer met wat kruiden 
roomkaas. Beleg met een plakje 
komkommer. Neem een stukje zalm 
en rol dit op tot een soort bloem. Leg 
op het broodje. Pureer daarna met 
een staafmixer de soep fijn en roer de 
room er door. Verdeel de soep over 
6 glaasjes en doe wat alfalfa er in en 
serveer met de zalm crostini’s.
Eet smakelijk!

Lekker ite
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• 1 m. dik touw, bijv. koeientouw
• binddraad
• hobbytangetje
• (terracotta) bloempot
• klein stokje
• rolladetouw of lint
• lijmpistool plus lijm
• wintergroen als conifeer, hulst, 

hederabessen, spar, aucuba, 
skimmia, bontbladige euonymus

• sierappeltjes
• kleine dennenappels 
• eventueel eucalyptus

Maak in het uiteinde van het (koei
en)touw een lus en zet deze vast met 
binddraad. Neem het andere uitein
de en zet hier een binddraad vast die 
aan twee kanten tien centimeter uit
steekt. Hier kunt u later de bloempot 
aan bevestigen.
 
Zet opnieuw het binddraad vast om 
het groen te kunnen binden. Neem 
een paar takjes, leg ze op het touw 
en zet deze vast door het binddraad 
er een paar keer rondom te draaien 
en strak te zetten. 
Neem de volgende pluk groen en 
bedek met de topjes de steeltjes van 
het voorgaande groen. Werk zo dak
pansgewijs tot u boven eindigt bij de 
lus. Wissel zo nu en dan groen af met 
hedera, skimmia, euonymus, euca
lyptus of dennenappeltjes voor een 
speels effect.

Beplak de rand van de (terracotta) 
bloempot met kleine dennenappel
tjes en of sterappeltjes.
 
Zet vervolgens de pot op zijn kop vast 
aan de onderkant van de festoen. 
Steek hiervoor het uitende van het 
touw met de twee binddraden van 
tien centimeter door het gat in de 
bode van de pot. 

Neem een klein stokje, bind hier in het 
midden een flink stuk rolladetouw (of 
lint) aan. Zet het stokje in de pot vast 
aan de binddraden. 

Bevestig aan het rolladetouw een 
aantal dennenappels en lijm er een 
paar sierappeltjes op. 

Versier ook het festoen met sierappel
tjes die u vastzet met hete lijm. Kleed 
de festoen naar eigen smaak aan 
met linten, kerstballen!

Kerst aan de deur!
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Ik gean der mar wer eefkes foar sitten 
om in stikje te skriuwen foar de Sint Joris, 
mar ik sil hiel earlik wêze ik wit neat te 
melden. Ja it is suterich waar, de da
gen wurde koarter, dat ús dominy fuort 
giet en dat de bazaar in protte jild op
brocht hat dat witte jimme sels ek wol. 
Mar in nijsgjirrich nytsje is my net ferteld. 
Spitich dan wit ik it ek net 
mear. Mar no ha ik yn it 
begjin fan dit jier in fer
haal heard fan frou van 
der Zee fan de Konkels
wei in ferhaal dat echt 
bard is en dat hja mei de 
krystdagen 2014 belibbe 
hat. Ik sei doe tsjin har 
dat it in moai stikje foar 
de Sint Joris wie.  
Hja fûn dat goed en ik 
ha dat ferhaaltsje doe 
skreaun en omdat we 
no hast wer kryst binne 
tocht ik dat moat no 
wêze om’t ik fierder neat wit. It is yn it 
Nederlans. Moat in kear kinne. No.dit is 
dus wat hja belibbe hat: kerstdiner van 
de Zonnebloem afdeling Harlingen op 
tweede kerstdag 2014 in Oosterbierum

De reddende engelen 
De eerste gasten waren om vier uur 
aanwezig en aan de koffie. Het wach
ten was op de twee laatste gasten, tot 
ik de deur hoorde en ook deze me
neer en mevrouw welkom kon heten. 

De mevrouw zit meestal in een rolstoel 
maar deze keer was ze met de rollator. 
Maar bij binnenkomst moet je bij mij 
vanuit de hal naar de gang een stoep
je op en hoe het kon, de mevrouw viel 
over het stoepje en viel op haar knie
en en schreeuwde het uit van de pijn. 
Hoe nu, want deze mevrouw weegt 

meer dan honderd kilo en 
aangezien ze geen kracht 
in haar benen heeft moes
ten wij haar met vijf man 
proberen om haar uit haar 
benarde positie omhoog te 
krijgen. En dat lukte niet. 

Op advies van mevrouw 
hebben we de politie ge
beld, die haar al eens 
eerder had geholpen. De 
politie is met twee sterke 
mannen gekomen hebben 
haar in een stoel gezet in 
de gang. Ondertussen de 

dochter gebeld of die de rolstoel wou 
brengen, want ze kon op de gewone 
manier niet naar binnen.

De agenten waren ondertussen aan 
de koffie tot de rolstoel kwam. Tot over
maat van ramp paste de rolstoel uitge
klapt niet door de deur. Rolstoel weer 
ingeklapt, toen de mevrouw weer in 
de rolstoel en zo naar binnen gereden. 

(vervolg op pagina 35)

Om ‘e toer mei Jaike

“Er is een liedje 
‘Het busje komt 
zo’, maar het 
busje kwam 
niet eerder na 
negenen. Zo 
lang zijn ook de 
politieagenten 
gebleven en zo 
zie je maar, ‘de 
politie is je bes
te vriend’.” 
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De politieagenten vroegen hoe komt 
dat vanavond want jullie kunnen haar 
niet naar buiten rijden vanwege dat 
stoepje en de deur. De agenten waren 
echt redders in nood en boden aan 
om half negen weer terug te komen, 
mits er geen noodoproep kwam om 
haar dan in het busje te zetten. Dat 
kwam haar om die tijd ophalen. Om 
half negen waren de politieagenten 
weer present. Er is een liedje “Het bus
je komt zo,” maar het busje kwam niet 
eerder na negenen. Zo lang zijn ook de 
politieagenten gebleven en zo zie je 
maar, “de politie is je beste vriend”. 

Moai ferhaal no, Broer fûn it mar niks hy 
sei wa hellet no poer frjemde minsken 
mei de Krystdagen yn hûs ,no ik sil jim
me fertelle ik sil har freegje of Aagje en 
ik dizze kear ek komme meie want wy 
geane ek wolris nei in gezellige middei 
fan de Zonnebloem Broer moat him 
dan mar rede makket hy mar postro.

Groetnis,
Jaike

O
m

 ‘e toer m
ei Jaike (vervolg)

2 januari, 6 februari en 3 maart, 2 april, 30 april en 28 mei.
In juni en juli geen inzameling!

Wordt oud papier weer voor u opgehaald. Dit komt ten goede aan de activi
teiten op de school! Namens de kinderen  en het team van “de Flambou” een 
hartelijk dank u wel!

Oud papier Oosterbierum 2015 (op zaterdag)
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