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Liefde staat centraal  
 
De kerk heeft altijd een grote rol in mijn leven gespeeld, zowel in Achlum als in Oosterbierum. In 
Achlum ben ik in de Hervormde kerk gedoopt en ik heb er later belijdenis gedaan. Van mijn beide 
ouders hebben we als familie afscheid genomen in diezelfde kerk. (2004 en 2011)  
In 1976 ben ik verhuisd naar Oosterbierum, omdat ik daar een baan als kleuterleidster kreeg. Als 
scholen werkten we mee aan de jeugddiensten en kerstvieringen in de ‘Sint Joriskerk’. Eerst bezocht 
ik op zondag de kerkdiensten nog in Achlum, maar later bleef ik ook vaak in Oosterbierum. Op mijn 
29 ste werd ik in Oosterbierum gevraagd als jeugdouderling. Tijdens mijn ambtsperiode werd ik 
tevens scriba van de Hervormde Gemeente. In die periode werd er al een voorzichtig begin gemaakt 
met het Samen-Op-Weg proces. De ene maand vergaderden we met de kerkenraad van de 
Gereformeerde Kerk en de andere maand apart. Dooitze, nu mijn man, was in diezelfde periode 
scriba van de Gereformeerde Kerk. Door de vergaderingen en andere bijeenkomsten van de 
gezamenlijke kerken, leerden we elkaar kennen. Dit contact verdiepte zich en op 16 mei 1991 zijn we 
door ons huwelijk ‘samen op weg’ gegaan. Ons huwelijk is ’s avonds in de ‘Sint Joriskerk’ ingezegend 
in aanwezigheid van familie, vrienden, schoolkinderen en bekenden.  
In 1994 en 1995 zijn onze beide dochters geboren. Ook zij zijn allebei gedoopt, de oudste in de ‘Sint 
Joriskerk’ en de jongste in de Gereformeerde Kerk. Toen de oudste gedoopt werd, kregen we de 
vraag in welk doopregister ze moest worden bijgeschreven. Ons antwoord luidde: “In het Samen-Op-
Weg register.” Maar dat kon niet, dat was in die tijd nog niet aan de orde, het landelijke Samen-Op-
Weg proces was nog niet zover. Wij konden die keus niet maken, wij waren samen op weg!  
In 1999 zijn we vanwege het werk van mijn man verhuisd naar Swifterbant. Ook hier speelt de kerk, 
nu gelukkig PKN, een grote rol in ons gezinsleven. Ik denk met veel liefde terug aan alle 
herinneringen, die betrekking hebben op ons kerkelijk leven.  
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