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Lotte  
 
Iedere week haal ik er wel een stokbroodje filet americain. Bij deze benzinepomp werkt namelijk mijn 
geheime vriendin: Lotte. Ze heeft een ontwapenende blik, is altijd vrolijk en O, zo lief. Als ik 
binnenkom, herkent ze me meteen en dat laat ze weten ook: “Heeeeeey Tom!” En dat zegt ze niet 
zachtjes, dat roept ze keihard door de hele zaak heen. Als ze me ziet doet ze meteen haar schort om, 
wast haar handen en gaat aan de slag met het stokbroodje.  
Lotte zingt, lacht en danst door de werkweek heen. Ze krijgt extra begeleiding, van haar collega´s van 
het tankstation en de leraar van haar speciale school. Het mooiste van Lotte vind ik dat ze alle tijd 
voor het klaarmaken van haar broodjes neemt. Stuk voor stuk maakt ze er kunststukjes van. Als de 
mijne klaar is, strooit ze rijkelijk met de kruiden en verwent me met een toefje mayo.  
Altijd lachende gezichten in het tankstation. Klanten ontdooien. Collega’s stralen. Iedereen houdt van 
Lotte. Ze prikt de papiertjes, veegt de vloer en smeert de broodjes. Met liefde maak ik extra 
kilometers om haar te kunnen zien. Voor Lotte doe ik alles. Met een stralende glimlach overhandigt 

ze me het broodje. Zoveel enthousiasme. Zoveel levenslust. Zoveel vrolijkheid. Dat smaakt altijd.  

 

Tom Schotten 


