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Vanaf 1954 tot ongeveer 1962 was ik lid van de Christelijke gymnastiek vereniging VVK (Vriendschap, 
Vlugheid en Kracht) .We hadden 1 keer per jaar een uitvoering in de gereformeerde kerk in 
Minnertsga . Er was dan een groot podium gemaakt voor in de kerk tegen de preekstoel aan ,waar 
dan een rekstok en een bok op stond.  
We kwamen dan van achter uit de kerk en liepen dan over een soort helling naar boven om op het 
podium te komen .  
Het was na de uitvoering te laat om het podium nog af te breken en stond er dus zondagmorgens, 
tijdens de kerkdienst nog.  
Nu ik er over nadenk, was het wel heel bijzonder dat dit kon in die tijd.  
Wij vonden het vroeger (Ik was van 1942) heel gewoon om naar de kerk te gaan, vanaf een jaar of 4 
gingen we mee . Er werd nooit tegen gesputterd of gezeurd dat we niet wilden . We woonden 
ongeveer 3 km buiten het dorp en woonden met pake en beppe  die nog 4 a 5 grote kinderen in huis 
hadden onder één kap. Omdat beppe niet kon fietsen gingen we ‘s morgens met elkaar lopend naar 
de kerk die 9 uur begon . ‘s Middags ging beppe niet mee en gingen we op de fiets .  
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