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Als Zeeuws meisje komt de geschiedenis van mijn overgrootvader in herinnering. In Friesland 
liggen de wortels van mijn voorgeslacht.  
Mijn overgrootvader Ane Visser geboren in 1892 te Sint Annaparochie, groeide op in een 
onkerkelijk gezin. Toen hij verkering kreeg met Lyfke Renema uit Scharnegoutum, kwam hij voor 
het eerst in de kerk en is op 22 jarige leeftijd gedoopt in de Nederlandse Hervormde kerk te 
Sneek.  
Toen zij in 1917 in het huwelijk traden gingen ze in Oudemirdum wonen.  
In Oudemirdum was mijn overgrootvader één van de oprichters van de Gereformeerde 
Gemeente kerk.  
Een stuk bosperceel, dat in zijn bezit was, stelde hij beschikbaar om er een kerk op te bouwen.  
Plaatselijk werd er gesproken over de “Bosktsjerke”.  
In 1935 verhuisde mijn overgrootvader met zijn gezin naar Rotterdam, waar hij theologie ging 
studeren.  
In 1939 werd hij predikant in het Zeeuwse Aagtekerke.  
Nu meer dan 85 jaar later krijgt deze geschiedenis voor mij een steeds grotere betekenis.  
D.V. in de zomer van 2020 hoop ik voor het eerst in mijn leven naar Friesland te gaan om daar de 
kerk van Oudemirdum te bezoeken en andere plaatsen van mijn voorgeslacht te bezoeken en 
door te vertellen aan de volgende generatie, mijn eigen kinderen.  
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