
Johanneskerk, Britsum 
 
Op de hoge terp van Britsum 
staat de markante 
Johanneskerk. Het schip stamt 
uit de dertiende eeuw. In de 
negentiende eeuw is de kerk 
ommetseld. De kerk heeft 
prachtige muurschilderingen, 
die gerestaureerd zijn. 
 

De kerk, beroemd om de 

middeleeuwse fresco’s, trekt 

veel belangstellenden die deze 

komen bewonderen. 

Tegelijkertijd zorgt de 

aanwezigheid van de fresco’s 

voor een beperking van de 

gebruiksmogelijkheden, met 

name in de winter. Er is geen 

verwarming in de kerk, omdat 

dat  funest zou zijn voor de 

fresco’s. De kerk wordt ’s 

zomers gebruikt voor 

erediensten en zo nu en dan 

een concert. 

De kerk is vermoedelijk uit 

baksteen opgetrokken. Kerk en 

toren zijn geheel ommetseld en ten dele bepleisterd. De toren is ingebouwd, zodat hier sprake is 

van een gereduceerd westwerk. Toren en kerk lopen door koepelachtige overwelfde zijruimten in 

elkaar over. 

Het schip heeft zes gewelven met ribben, gescheiden door gordelbogen. De kleine 

hooggeplaatste Romaanse ramen zijn dichtgemetseld. Tevens heeft de kerk prachtige en zeer 

bijzondere, gerestaureerde muurschilderingen. Ze laten taferelen uit het Oude en Nieuwe 

Testament zien: Mozes, hogepriester Aäron, koning Salomo. Ook ziet u Christus omringd door 

joden, die in die tijd werden afgebeeld met puntvormige hoedjes. Bij de triomfboog, de overgang 

van het kerkschip naar het koor, is Maria afgebeeld met het Christuskind op schoot. 

De eiken preekstoel is uit de zeventiende eeuw en er staan twee herenbanken met wapens en 

bekroning waarvan een uit de 17e eeuw stamt en de ander uit de 18e eeuw. Verder zijn er twee 

grafkelders uit 1639. 

(foto kerk Britsum uit boek Kerkinterieurs, WBOOKS) 


