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Jouw Kerk – Jouw verhaal 

Mijn kerk is nu de PKN kerk van Beetsterzwaag. 

Voor het samengaan van deze kerk, was ik lid van de Gereformeerde Kerken in Nederland. 

Ik heb mijzelf vaak afgevraagd: Waarom ben ik lid van de Gereformeerde Kerk? Ja, omdat mijn 

ouders daar ook lid van waren. Mijn vader was lid van de Nederlands Hervormde Kerk, maar is door 

zijn huwelijk overgegaan naar de Gereformeerde kerk. 

Wij zijn in die traditie opgegroeid. 

Als ik heel ver terug ga in de geschiedenis, dan ben ik een nakomeling van Ds. Theunis van 

Berkum, die leefde van 1782-1858. Een man van It Fryske Reveil. 

Deze dominee had een groot gezin en ik stam af van Elisabeth Theunis van Berkum. 

In de tijd van Ds. Van Berkum, was de Hervormde Kerk de Staatskerk en hij was predikant in 

o.a. Wanswert, Garijp en Oosthem. 

 

De famylje sil letter wol oergien wêze mei de Doleânsje, mar dêr is my neat fan bekend. 

Ik tink dat se harren dêryn thúsfield ha en dat doch ik no ek noch. 

 

Mei groetnis fan 

 

Elisabeth Hansma-v.d.Bij 

Beetstersweach 


