Kerkdiensten

Sint Joris Tsjerke Oosterbierum

Zondag 3 april 9.30 uur Ds. H. Engelsma
uit Wijnjewoude

Koffiedrinken na de dienst
Extra collecte.: KIA werelddiaconaat, Moldavié

Sint Joris Tsjerke Oosterbierum Palmzondag

Zondag 10 april 9.30 uur Ds. T.T. Osinga
uit Franeker

Kinderkerk

Extra collecte: PKN Jong Protestant

Sint Joris Tsjerke Oosterbierum Goede vrijdag

Vrijdag 15 april 19.30 uur Ds. U. Tjallingii

Sint Joris Tsjerke Oosterbierum Paasnacht

Zaterdag 16 april 21.30 uur  Dhr. B. de Boer

uit Nijland

Sint Joris Tsjerke Oosterbierum Paasmorgen
Zondag 17 april 9.30 uur Ds. U. Tjallingii

Muzikale medewerking door: Christelijk Mannenkoor 'Con Amore'
o.l.v. Trudy Baard

Koffiedrinken na de dienst

Extra collecte: KIA Werelddiaconaat, Libanon

Sint Joris Tsjerke Oosterbierum

Zondag 24 april 10.00 uur Ds. U. Tjallingii

Bijzondere dienst voor jong en oud en voor mensen met een
beperking

Muzikale medewerking door: De Bliid Boadskipsjongers
Koffiedrinken na de dienst



Extra collecte: Jeugawerk QOosterbierum

Sint Joris Tsjerke Oosterbierum

Zondag 1 mei 9.30 uur Ds. J. v/d Boogaard
van Welsrijp/Baaium

Kinderkerk

Extra collecte: Alg Chr Doelen

Diaconieuws

Voor nieuwe bewoners is er een welkomstpakket. Informatie over
dorp, verenigingen, It Mienskar, de Sint Joris Tsjerke, Flambou,
Kloostertuin en meer. Bij de Underweis van de Sint Joris Tsjerke
hoort de vraag of men “iets” met geloof of Kerk heeft. De
antwoorden zijn zowel ja als nee. In een gesprekje over onze
gemeente wordt aangegeven dat iedereen welkom is en dat er bij
acties als lege flessenactie bij iedereen wordt aangebeld. Niemand
die daar problemen mee heeft. In Oosterbierum wonen mensen die
niet in Nederland geboren zijn. De Fryske taal wordt niet als
vervelend ervaren, vaak vindt men het een uitdaging om deze te
leren verstaan. Voor niet Nederlanders zijn uitdrukkingen,
spreekwoorden en dergelijke het lastigst, maar dat is onder de
jeugd ook minder bekend. "Hoge bomen vangen veel wind” en “de
kat uit de boom kijken” zijn voor hen raadsels. Nu de wereld weer
meer open gaat kunnen we de nieuwe bewoners niet alleen deze
raadsels uitleggen, maar ook bij alle activiteiten betrekken. Een
start is gemaakt met NL Doet. Na afloop aten bij Ype nieuwe
Oosterbierumers uit 4 verschillende landen. Deze mix beviel prima.
“Door de bomen het bos niet meer zien” geldt momenteel voor de
diaconie. De verschrikkelijke oorlogen in Oekraine en Syrié, de
hongersnood in de Hoorn van Afrika en Afghanistan. Slechts 2
voorbeelden waar hulp niet alleen welkom, maar ook dringend
nodig is. In eigen land zitten mensen in de kou en gaan kinderen
(en hun ouders) zonder eten naar school of naar bed.

Geweldig dat we dankzij giften € 1000.- over konden maken voor
transportkosten van de goederen naar Oekraine. Daarnaast was er
de collecte op biddag in Sexbierum die nog eens ruim € 400,-
opbracht. Ondertussen zijn er 9 vrachtwagens geladen en wanneer



u dit leest verdeeld in Lviv en Kiev. Ook de voedselbank werd
gesteund met vele dozen glazen potten van o.a. groenten. Heel
hartelijk dank voor uw steun.

Oekraine: Overal is men in actie voor de Oekrainers. Hulp naar het
land zelf, maar ook de opvang van de vluchtelingen. Wanneer u de
vraag krijgt: Hebt u ruimte voor vluchtelingen? Wat is dan uw
antwoord? Zijn er andere oplossingen in Oosterbierum of
Wijnaldum? Als diaconie zijn wij te klein om deze vragen te
beantwoorden. Helpt u mee naar het zoeken van oplossingen of
wilt u/jij er over praten? Bel ons of spreek ons aan.

Diaconie is afgeleid van het Griekse woord diakonia. Het betekent
dienst - helpen. Diaconie is dienst aan mensen, door christenen
verricht uit liefde tot God.

De diaconie wenst u een goede tijd richting Pasen. Met een
hartelijke groet van Klaas Hibma, Sint Jorisstrjitte 7 en Jessy en
Johannes Wolbers, Buorren 2. Contact is mogelijk via: 06-20647416
of fam.wolbers@gmail.com

Een Palmpasenstok, maar wat betekenen de verschillende
onderdelen?

Het kruis verwijst naar het sterven van Jezus
De dertig rozijnen staan voor het
verraad van Judas, hij kreeg
hiervoor 30 zilverstukken

De twaalf noten staan voor de
twaalf leerlingen van Jezus

De paaseieren verwijzen naar
nieuw leven! Jezus stierf aan het
kruis en werd begraven, maar na
drie dagen stond Jezus op uit de
dood

De groene takjes horen bij het
verhaal van de intocht, waar de
mensen met palmtakken zwaaien.
Het broodhaantje verwijst naar
de laatste maaltijd van Jezus met
zijn leerlingen. Tijdens de maaltijd
brak hij het brood en deelde dit uit.



mailto:fam.wolbers@gmail.com

Ook verwijst het haantje naar de haan die kraaide, nadat Petrus
Jezus verloochende.

Bij de collectes
De komende zondagen staan in het teken van de veertigdagentijd.

Zondag 3 april Wereld diaconaat

Aandacht en zorg voor kwetsbare kinderen en ouderen in Moldavié.
Door werkloosheid en armoede werkt ongeveer een kwart van de
bevolking van Moldavié in het buitenland. Ouderen én kinderen
blijven eenzaam achter. Veel kinderen zijn al op jonge leeftijd op
zichzelf aangewezen, gaan daardoor niet regelmatig naar school en
lopen groot risico slachtoffer te worden van geweld en
mensenhandel. Van hun kleine pensioen kunnen vele ouderen
onmogelijk rond komen. Hierdoor ligt ondervoeding op de loer en
kunnen ze hun gas- en lichtrekening niet betalen. De christelijke
organisatie Bethania, partnerorganisatie van Kerk in Actie, wil
verandering brengen in de levens van deze kinderen en ouderen. In
hun dagcentrum krijgen kinderen hulp bij hun huiswerk, een
maaltijd, en de mogelijkheid voor psychosociale hulp. Er zijn
dagelijks sport- en buitenactiviteiten en elke maand worden de
verjaardagen van de kinderen gevierd. Hiermee wil Bethania
voorkomen dat de emotionele, fysieke en sociale groei van kinderen
in gevaar wordt gebracht. Vanuit haar dagcentrum voorziet
Bethania de meest kwetsbare ouderen in de dorpen Tintareni en
Bulboaca van thuiszorg en een warme maaltijd. Moldavié wordt
momenteel overspoelt door vliuchtelingen uit Oekraine. Het armste
land van Europa vangt meer viluchtelingen op dan welk ander land
ook. Ook hier helpt Kerk in Actie.

Zondag 10 april Palmzondag Jong Protestant

Wat betekent Pasen en wat betekent het paasverhaal voor mij? Met
deze vraag gaan elk jaar meer dan zesduizend jongeren aan de
slag als ze — in groepen - de Paaschallenge doen.

De PaasChallenge, die wordt gehouden in de week voor Pasen, is
een spel dat is gemaakt door Jong Protestant, de
jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk. Door middel van
allerlei opdrachten doorleven de jongeren het paasverhaal. Ze



ontdekken waarom Jezus zijn lijdensweg ging en waarom er voor
hen nieuw leven mogelijk is.

De PaasChallenge is een spel waarbij jongeren in groepjes, even
weg van het beeldscherm, Pasen beleven op een fysieke en
uitdagende manier. Aan de hand van opdrachten gaat ze terug naar
het jaar 30 van onze jaartelling. Opeens lopen ze door de straten
van Jeruzalem op zoek naar geheime aanwijzingen. Overal komen
ze QR-codes tegen en gaan ze het gesprek aan met virtuele
gesprekspartners uit de tijd van Jezus. Ze zitten middenin het
verhaal van Pasen.

Donderdag 14 april Witte Donderdag Avondmaalscollecte
Noodhulp wereldwijd. In het diaconieuws las u reeds de
vooraankondiging. Soms zien we door de bomen het bos niet meer,
maar aan de andere kant staat als een paal boven water dat we
helpen waar we helpen kunnen. Rechtstreeks zoals de actie voor
transportkosten, via Kerk in Actie waar dit niet kan. Van harte bij u
aanbevolen.

Op Goede Vrijdag en Stille Zaterdag is er geen collecte.

Zondag 17 april Pasen Wereld diaconaat Libanon

Kansen voor jongeren in achterstandswijk in Beiroet

In Bourj Hammoud, een overbevolkte en arme wijk in Beiroet, zijn
de problemen niet te overzien. Gebrek aan goed onderwijs,
werkloosheid, armoede en geweld ontnemen jongeren - Syrische
vluchtelingen, maar ook de Libanese jeugd - elk perspectief op een
betere toekomst. Jongerencentrum Manara in Beiroet vangt ieder
jaar duizend kwetsbare tieners uit deze wijk op. Het centrum voelt
voor hen als een tweede thuis: ze krijgen huiswerkbegeleiding, een
vaktraining, psychosociale hulp of kunnen er terecht voor een
partijtje tafelvoetbal of airhockey. Deze veilige en liefdevolle plek,
waar jongeren de ruimte krijgen leeftijdsgenoten te ontmoeten en
even onbezorgd jong kunnen zijn, geeft hen een stevig steuntje in
de rug op weg naar de toekomst.

Zondag 24 april Plaatselijk jeugdwerk



Het jeugdwerk neemt een belangrijke plaats in binnen onze kerk,
daar wordt geloof doorgegeven aan onze kinderen. De
uitgangscollecte van vandaag is voor de activiteiten van de
jeugdraad, van harte aanbevolen.

Zondag 1 mei Algemeen Christelijke Doelen

Voor alle doelen waarvoor we niet jaarlijks collecteren, kan hier
gegeven worden. U mag ook zelf doelen aandragen bij Albert
Runia. Hij beoordeelt dan of het binnen onze doelstelling valt.
Hierbij wordt ook gekeken naar de adviezen van de PKN. Van harte
bij u aanbevolen.

g—'alfl—?: ::Lj‘g:’er_zsten radiof(j/eenhoorn
Iedere zondagmorgen een rechtstreekse uitzending op de radio live
vanuit studio van Radio Eenhoorn. Met deze maand de volgende
gastpredikanten:

Zondag 27 maart Majoor Freek v/d Werf uit Leeuwarden

Zondag 3 april Ds. Rennie Schoorstra Ternaard

Zondag 10 april Ds. Piet Speelman Folsgere

Goede vrijdag 15 april, 19.30 uur Majoor Freek v/d Werf

Zondag 17 april  Majoor Freek v/d Werf, live

Zondag 24 april  Dick Wolbers Franeker

Zondag 1 mei Tsjikke Bloem Minnertsga

Aanvang 9.30 uur. U kunt radio Eenhoorn vinden op FM 107.5, of
via de kabel op FM 104.1.




