Oogkleppen ter wille van de vrede?              Bram Grandia

In zijn column van 25 juli neemt Stevo Akkerman ons (de opstellers van de Pinksterbrief van Kerk en Vrede over de oorlog in Oekraïne) scherp op de korrel. Akkerman citeert de vooraanstaande dissident Havel die in een essay uit 1985 de vredesbeweging verwijst naar de buiging van het Westen voor Hitler in München 1938.  Akkermans boodschap is helder: Kerk en Vrede, christenpacifisten, zie je de parellel niet? Nee, we zien het anders. Het belangrijkste verschil in visie is dat wij de standaardanalyse van de oorlog van de vrije westerse democratische wereld tegen de onvrije, autocratische Russische en Chinese wereld niet delen. Kerk en Vrede was in de zeventiger en tachtiger jaren nauw betrokken bij wat er in Midden- en Zuid Amerika gebeurde. Professor John Coatsworth schrijft in de in 2010 gepubliceerde History of the Cold War, ‘dat van 1960 tot de sovjet-ineenstorting in 1990 de aantallen politieke gevangenen, slachtoffers van marteling en executies van geweldloze politiek andersdenkenden in Latijns-Amerika veel en veel groter waren dan die in de Sovjet-Unie en haar Oost-Europese satellieten’. Het gaat om honderdduizenden doden, waaronder vooral vooraanstaande ‘dissidenten (religieuzen, vakbonds- en boerenleiders, priesters en religieuzen). In de jaren dat in Nederland de kranten vol stonden met berichtgeving over Russische dissidenten, was er nauwelijks aandacht voor de vele dissidenten in Midden- en Latijns-Amerika. De militairen van de moordmilities die hen vermoordden en hun Amerikaanse trainers en adviseurs lopen nog steeds vrij rond (zo ook de daders van de moord op de vier IKON-journalisten in 1982).  Die straffeloosheid is een misdaad tegen de menselijkheid en een schending van het internationaal recht. De contacten met vele vluchtelingen uit Chili en ander landen hebben mijn kijk op de VS radicaal veranderd. Toen Havel als president van Tsjecho-Slowakije in februari 1990 het Amerikaanse congres toesprak, prees hij Amerika als kampioen van de vrijheid.  Twee maanden daarvoor waren zes jezuïeten (aanhangers van de bevrijdingstheologie) waaronder Ingnacio Ellacuria , de rector van centraal Amerikaanse universiteit in El Salvador vermoord door het Salvadoreense leger. Ze werden gezien als terroristen. Havel rept met geen woord over de dissidenten in de Amerikaanse achtertuin. Slachtoffers van het communisme blijken meer te tellen dan slachtoffers van het anticommunisme.  Ik hoop op de dag dat de straffeloosheid wordt opgeheven en de vele daders voor het gerecht komen, omdat ze zoveel  dissidenten in de Amerikaanse achtertuin tot ‘justice’ hebben gebracht ( geëxecuteerd). Amerika als voorvechter van de vrije wereld? De Verenigde Staten hebben een spoor van bloed achtergelaten in de recente geschiedenis. God behoede ons voor de nieuwe strijd van de ‘kinderen van het licht’(VS en bondgenoten) tegen de ‘kinderen van de duisternis’ (Rusland en China). 



