
Oorlogs-weldaad

Olie, wapens en tabak
verdubbelen winsten met gemak.
Waar oorlog flink wordt opgepookt,
wordt ook meteen weer fors gerookt.

Dus ja, bij oorlog varen wél:
tabak en wapens en ook Shell.
Weldadig doet die oorlog aan
voor wie hun grote winsten slaan.

Van oorlogs-misdaad daarentegen
worden wij al gauw verlegen;
toch niet meer nu, is wat wij dachten,
al dat geweld en bruut verkrachten.

Natuurlijk niet aan ”onze kant”
maar altijd aan de overkant.
Wij richten alvast in de zalen
voor komende oorlogstribunalen.

Maar wat, als het wóórd “oorlogs-misdaad”
op zich uit zin-loosheid bestaat.
Oorlog ìs misdaad, altijd geweest-
en vandaag nog wel het meest.
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De lokatie van de veldslag

Als Europa kunnen wij bogen
op twee gruwelijke wereldoorlogen.
Te lucht, ter zee en op het land
van Brest tot Oeral in de brand.

Zoek deze eeuw ter variatie
voor oorlog eens een nieuwe lokatie. 
Europa was al bloed-rood gekleurd;
is Amerika niet  aan de beurt?

Als eens alle Europeanen
samengaan met Mexicanen
en in ‘t noorden Canada
onze bondgenoot Ottawa.

En zo voor de verandering
sluiten wij de Yankees in.
We turnen zachtjes Texas om: 
‘t wordt onderdrukt door Washington.

Zo tot het uiterste getreiterd
slaan Amerikanen terug.
Menige Texicaan gepijnigd,
opgeblazen brug na brug.

Wij, wij roepen verontwaardigd:
Texas wordt ge-annexeerd,
en dat allerminst zachtaardig,
oorlogsmisdaad, keer op keer.

Wij sturen helmen, tanks, kanonnen
naar de onderdrukte Texaan.
USA die zijn begonnen,
het zal boeten voor zijn waan.

Wij roepen allen moord en brand:
Wat een agressor is dat land.
En wie er aan de strijd begon?
Het was het wrede Washington.

Amerika is nu melaats
nergens is voor hem meer plaats.
Bij conferentie of bij sport:
zijn deelname wordt opgeschort.

Tweemaal hadden wij het front
op de Europese grond.
Tijd nu voor de variatie:
USA nu strijd- lokatie.
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