St. Remigiuskerk te Spannum

St. Remigius, de heilige naar wie de kerk is genoemd, leefde van +437-533.

Volgens de verhalen was hij rond zijn 20e jaar al bisschop!
Er zijn vele ‘wonderverhalen’ omtrent hem in omloop:
e De mussen aten brood uit zijn hand...
e Hij veranderde water in wijn...
e Bijde doop van een kind was er niet genoeg olie (om het kind te zalven?); er daalde een duif
uit de hemel met in zijn bek een flesje olie...Zo wordt hij ook dikwijls afgebeeld.

Bouwgeschiedenis en exterieur

De kerk hoorde bij Abdij Lidlum, een groot klooster ten Zuid-Westen van
Tzummarum. Daar vinden we nog een boerderij met de naam ‘Klooster Lidlum’.
Rond 1290 woonden ongeveer 600 kloosterlingen in ‘Klooster Lidlum’.

De kerk is gebouwd rond 1500; merkwaardig is het feit dat de toren even BREED is als het schip van
de kerk, en dat komt zelden voor.
De kerk werd oorspronkelijk opgetrokken uit tufsteen en later grotendeels beklampt met baksteen.

Predikant

Op een steen in de buitenmuur komt de naam voor van ds. Gertius Hesselius. Hij was 50 jaar
predikant in Spannum. Het verhaal zegt: ‘Pastoeren en Sklteboeren (waarschijnlijk beurtschippers)
hebben de ‘see yn ‘e bern (zij zijn gezegend met kinderen; de dominee dertien en de schipper
veertien kinderen).

Toren

De Toren is in 1742 vernieuwd; de kap, waarschijnlijk van het schip in 1726.

In de toren hangen een (lijk)baar en twee klokken uit 1590 van Thomas Both en uit 1620 van Hans
Falk. Beide klokken zijn na de oorlog teruggekomen.

Op het torendak zijn opvallende bekroningen aangebracht.

Interieur

Preekstoel

De preekstoel, met een gesloten doophek, stamt uit de 17e eeuw en is in het verleden verplaatst
van zuid naar oost.

We zien een bord met daarop de Tien Geboden, psalmborden en drie kroonluchters.

Orgel

Tot en met 1816 stond er een orgel, gebouwd door Jan Pieter Radersma. Dit orgel staat nu in
Metslawier. Het huidige orgel is in 1911 gebouwd door de fa Bakker &Timmenga en gerestaureerd in
1959 door de Firma Reil.

Het is een tweeklaviers orgel met vrij pedaal. Jan Jongepier noemt het in zijn ‘Vijf eeuwen Friese
orgelbouw’: ‘een wat gotiserende variant op het orgel van Heeg'.

Grafzerk

In 2014 werd de grafzerk van jonkheer Sybrant Roorda gevonden (1565-1550). Hij woonde op de
plaats waar we nu Donia State vinden. Hij was een Schieringer en had regelmatig aanvaringen met de
Vetkopers, o.a. ‘Grutte Pier’! Roorda was in 1521 aanwezig op de Rijksdag te Worms.



Banken

Let op de bijzonder geillustreerde wangen (zijkanten) van de banken. De houtsnijder is onbekend.
Het koor werd bij de kerkruimte gevoegd.

Kostschool

In 1877 sticht de Kerkvoogdij een kostschool voor meisjes uit ‘rechtzinnige leer’!

Nu is de kerk als gevolg van de omstandigheden een typische ‘preekkerk’ geworden.
Let op: avondmaalstafel (17e eeuw) en twee banken.
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