
Massale steun ontroert Auke & Nynke  
 
Omdat de St. Jabuurster zelf als ondernemer de pijn van de coronacrisis aan den lijve voelde, startte kapster 
Evelyn Boterhoek eind februari de steunactie voor Eetcafé Het Graauwe Paard van Ouwe-Syl. De oproep via 
facebook bleef niet onbeantwoord, integendeel. Bijna 150 donaties leverden tot op heden al meer dan €6500,- 
op. Dit en de talrijke hartverwarmende steunbetuigingen maken dat Auke & Nynke ‘de kop d’r weer foor 
houwe kinne’! “De grandioze steun helpt ôns deuze moeilike tiid deur te kommen.” 

 
Druppel op de gloeiende plaat 
De coronapandemie treft het bedrijfsleven hard. In de horeca bestaat op de vraag of het glas half vol of half leeg 
is geen twijfel: het afgelopen half jaar was het glas niet half vol, maar nagenoeg helemaal leeg! Ook het Sylster 
eetcafé zag de inkomsten vernevelen. De buitenterrassen mogen dan sinds 28 april onder strenge voorwaarden 
open, het gevoel van de ‘druppel op de gloeiende plaat’ overheerst. Deels komt dit door het gure weer, maar ook 
vanwege het vroege sluitingstijdstip van 18.00 uur. Juist het moment dat gasten normaliter aanschuiven voor 
Auke’s kippy, of een van de andere overheerlijke menu’s met een drankje. 
 
Grandioos en hartverwarmend 
Ook al was het glas in het Sylster eetcafé de laatste maanden ook nagenoeg leeg en beleefde keukenprins Auke 
letterlijk magere tijden, de door schoonzus Evelyn op touw gezette steunactie verrast het horecaechtpaar. Met de 
duimen in de ‘like’ positie: “Dut is grandioos, echt echt grandioos. ‘t Is geweldig te sien dat mînsen om die geve, 
dat mînsen die steune. Ik bin nou 28 jaar kroegbaas en dan hoor ik fan mînsen dat dut de goodwil is dy’t ik der 
foor werom krij.” Dat hij dat verdient heeft maakt hem sprakeloos. 

 
Hart onder de riem 
De reacties zijn naast de vele donaties hartverwarmend: “Dat de mînsen so lovend over je binne, so wiis met je 
binne, dat is super om met te maken.” De reacties maken iets los bij Auke, het sterkt hem en Nynke des temeer 
om de ‘kop d’r foor te houwen’: “Ik sei teugen Nynke, nou motte wij nag wel even deur! Nou waren wij ok niet 
fan plan te stoppen”, voegt Auke er met een lach aan toe. De giften die tot op heden zijn binnengekomen geven 
weer dat de mensen de bekendste Ouwe-Sylster door deze moeilijke tijd heen willen loodsen. De een doneert 



€5,-, de ander €200,-, elke donatie is vanuit het hart gegeven. Dit blijkt uit de vele opbeurende teksten, zoals: “In 
deuze barre tiden motte wij nander steune. Ik hoop dat jim deuze krisis deurstaan en overwinne”, of: “We wolle 
sa graach wer ris op jimme moaie smûke terras sitte, mei in lekkere Brugse Zot of in Sylster Geluk en dan lekker 
ite… Hâld fol, it komt der fêst wer fan! Oant sjen!” Het medeleven is in woord en gebaar voelbaar. 
 
 
Wie is mister X? 
Ook zijn er veel anonieme donaties die soms vragen oproepen. Zo kwam iemand, waarvan Auke het sterke 
vermoeden heeft dat deze mister X uit Minnertsga komt, bij Nynke aan de kassa iets afrekenen. Terloops geeft hij 
Nynke een enveloppe met de wens op betere tijden. Nynke bedankt hem en maakt de enveloppe pas later op de 
dag open. De verrassing is compleet wanneer blijkt dat deze is gevuld met maar liefst €500,-. Auke wil nu erg 
graag in contact komen met de onbekende gulle gever, zo laat hij weten: “Ik wil sodra at ‘t weer kin graag wat 
foor deuze man in ’t besonder, mar ok foor de gemeenskap in ’t algemeen wat werom doen.” 
 
Mediterraans anderhalve meter terras 
Het klinkt met het oog op de steunactie voor sommigen een beetje dubbel, maar tijdens de café lockdown 
besloot Auke om, met gebruikmaking van de subsidieregeling voor anderhalf meter terrasbeleid, te investeren. 
Achter het café laat de ondernemer zien dat hij - naast keukenprins - ook vaardig is in het klussen. Nadat 
creatieveling Eric Heere een ontwerp heeft gemaakt, waarvoor subsidie vrijkwam, verrijst nu een sfeervol 
mediterraans terras met daartegenover een in stijl overkapte buitenbar. Hiermee speelt Auke niet alleen in op de 
behoefte van de anderhalve meter economie, maar ook op groepen die er kunnen barbecueën, na bijvoorbeeld 
een Bildtse praamvaarbelevenis. “ ’t Bútensitten gaat nag wel even deur” is Auke’s stellige veronderstelling. 
 
Uit een ander vaatje tappen 
In samenwerking met Tsjerkebier wordt ook druk gewerkt aan de ontwikkeling van een nieuw ‘seumerbiertsy’, 
Een licht biertje dat in grotere massa gebrouwen moet worden. “Over ’n week of ses/seuven hoop ik dat ik ‘t nije 
bier tappe kin.” Als het brouwen slaagt, hoopt de kroegbaas dat hij veel liefhebbers ‘Syls’ gelukkig kan maken. 
 
Steunactie loopt door 
“De steunactie is al een groat súkses. Toch bliift ‘t nag steeds onseker hoe’t alles komt”, weet initiatiefnemer 
Evelyn. Het restaurant zelf mag voorlopig nog niet open en wanneer dat wel weer mag, is koffiedik kijken. 
Bovendien, de 12.00 tot 18.00 uur opening is natuurlijk prachtig, maar alleen daarop kan de zaak logischerwijs 
niet draaien. De facebookactie loopt om die reden in principe tot 1 oktober door. Auke en Nynke vinden de 
steunactie geweldig, toch hoopt het stel zo snel mogelijk weer klanten in hun restaurant te kunnen begroeten. 
Want dat is iets wat ze - net als hun klanten - te lang hebben gemist. 
 
 


